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Visie van de Nieuwe Kerk  
  
De Nieuwe Kerk is een gemeente van Jezus Christus, waar mensen thuiskomen, God eren en en in de kracht van 
de Heilige Geest dienen in Gods Koninkrijk.  
  
Ook voor onze kinderen en tieners willen we dat de Nieuwe Kerk een plek is waar ze zich thuis voelen, waar ze 
mogen leren wat het betekent om God te eren en in de kracht van de Heilige Geest op hun eigen manier te 
dienen in Gods Koninkrijk. We geloven dat de kinderen en tieners dit mogen ervaren en leren in ontmoeting 
met anderen, als vitaal onderdeel van de gemeente.   
  
  
MISSIE JEUGD  
  
In het jeugdwerk van de Nieuwe Kerk staat ontmoeting centraal. In de ontmoeting met God en de ander, 
binnen en buiten de gemeente, geloven we dat onze kinderen en jongeren mogen leren en ervaren dat ze 
geliefd en gekend zijn, hun talent mogen ontwikkelen en volwaardig onderdeel zijn van onze gemeente.   
  
VISIE JEUGD  
  
God ontmoeten       Jezus centraal  
In de nieuwe kerk willen we dat kinderen en tieners leren dat ze God, Jezus en de Heilige Geest mogen 
ontmoeten en leren kennen om zo te ervaren dat God van hen houdt. In het jeugdwerk willen we de kinderen 
en tieners niet alleen leren over God maar hen ook laten ervaren dat ze God zelf mogen ontmoeten in Jezus en 
mogen ervaren door de Heilige Geest. Dit kan op verschillende manieren zoals het verwonderen over Gods 
schepping, elkaar ontmoeten, zingen van liederen en samen bidden. We willen de jeugd leren en voorleven 
hoe ze een persoonlijk relatie met God kunnen hebben, waarover ze op hun beurt weer enthousiast mogen 
vertellen aan hun vrienden of familie  
  
Ontmoeten: je mag er zijn, je hoort erbij     Iedereen telt mee  
In de nieuwe kerk willen we dat kinderen zich gezien en gekend voelen in de gemeente en dat zij hun talenten in 
in kunnen zetten in de gemeente. In het jeugdwerk gaan we ervoor dat alle kinderen en tieners zich welkom 
voelen. We kennen onze kinderen en tieners en laten hen merken dat de gezien en gekend zijn. We nemen 
kinderen en tieners serieus nemen en betrekken hen bij de dingen die gebeuren in de gemeente. De kerk/het 
jeugdwerk is een plek waar kinderen en tieners hun talent mogen ontwikkelen en mogen inzetten om bij te 
dragen aan de gemeente. Dit gebeurt in een veilige omgeving, waar fouten maken mag en er ruimte is om iets 
te leren.   
  
Ontmoeten: je mag er zijn voor de ander    Ten dienste van stad en omgeving  
In de Nieuwe Kerk stimuleren we kinderen en jongeren om mensen te helpen, omdat wij geloven dat Jezus hen 
in het helpen van anderen wil ontmoeten. Wij geloven dat de harten van mensen veranderen wanneer zij Jezus 
ontmoeten. Die ontmoeting is niet zweverig en complex. Jezus zegt namelijk dat Hij voor de deur staat en 
aanklopt; in de persoon van een vluchteling, een zwerver, een kind zonder liefde, een zieke klasgenoot, een 
gezin uit balans en alle anderen die op een manier een beroep op ons doen. Wij willen onze jeugd al jong leren 
dat Jezus zo tastbaar en dichtbij is. Daarom willen wij hen stimuleren en faciliteren om, op manieren die 
aansluiten bij hun zintuigen en talenten, anderen te helpen.  
  
Ont-moeten: Fun & Vriendschap     Tot eer van God   
In de Nieuwe Kerk vinden we het belangrijk dat de kinderen ‘fun’ ervaren, zodat ze een fijne associatie 
ontwikkelen bij geloven en kerk-zijn. Het jeugdwerk is er voor de kinderen en jeugd. Het draait om de vreugde 



van God, Jezus en de Bijbel en we geloven dat ‘fun’ hier een belangrijk onderdeel van is. Leuke, 
verrassende  activiteiten zorgen ervoor dat de kinderen het leuk vinden om naar de kerk gaan, om samen leuke 
dingen te doen, zodat dat er vriendschappen kunnen ontstaan. We hopen dat dit er voor zorgt dat kinderen 
betrokken blijven, ook als er een leeftijd komt waarbij de kerk niet altijd meer populair of vanzelfsprekend zal 
zijn.   
  
  
Ontmoeten: een voorbeeld zijn     Ruimte voor verschil   
In de Nieuwe Kerk willen we als jeugdwerkers enthousiast inspirerend zijn, omdat we geloven dat kinderen naar 
ons kijken en zien hoe wij geloven. Zo kunnen we een voorbeeld voor hen zijn.   
Practise what you preach. Iedereen die een bijdrage levert aan het jeugdwerk is een voorbeeld voor de 
kinderen en tieners van onze gemeente. Je hoeft daarin niet perfect te zijn, als het maar eerlijk is. We geloven 
dat je als jeugdwerker invloed hebt en een bijdrage kunt leveren aan de geloofsontwikkeling en 
geloofsbeleving van kinderen en tieners. Daarom vinden we het belangrijk dat mensen dit doen vanuit 
bevlogenheid en zij daardoor enthousiaste en inspirerende voorbeelden zijn én wederzijds gemotiveerd 
worden door de kinderen.  
Als jeugdwerker word je hierin ook gefaciliteerd en ondersteund door de Nieuwe Kerk.   
  
 
Ontmoeting in het gezin       Jezus centraal in het gezin  
Ouders hebben de belangrijkste rol in het leven van kinderen als het gaat om geloofsopvoeding. In de Nieuwe 
Kerk willen we ouders ondersteunen in de opdracht om kinderen bekend te maken met Gods grootheid. Want 
hoe doe je nu aan geloofsopvoeding in het drukke leven van alledag? Wat is het verschil dan met (nog) niet 
gelovige buurtgenoten/vrienden? Welke keuzes zijn er en maak je als gezin?   
De Nieuwe Kerk wil ouders ondersteunen door bewust te maken van (verschillende manieren van) 
geloofsopvoeding, het onder de aandacht brengen van materiaal wat beschikbaar is voor thuis, het geven van 
handvatten om thema’s die in de kerk besproken worden thuis verder te verwerken en een open kerk te 
bieden op vrijdagochtend waar ouders met jonge kinderen welkom zijn om ervaringen te delen, van elkaar te 
leren en elkaar te bemoedigen.   
  
  
 


