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Introductie 
De Nieuwe Kerk zoekt een nieuwe predikant voor haar gemeenten in Utrecht. Een 
gemeentepredikant met een ‘allround’ profiel, met enerzijds een stevige theologische 
achtergrond, pastorale kwaliteiten en met de levenswijsheid en energie om de uitdagingen 
van een relatief jonge en bruisende stadsgemeente aan te gaan.  
 
De Nieuwe Kerk bestaat inmiddels uit twee ‘vierplekken’: Wittevrouwen en Wilhelminapark. 
Daarnaast zijn er twee pioniersplekken, namelijk De Haven en Op Adem. Momenteel wordt 
georiënteerd op een derde vierplek. De gemeente wordt gekenmerkt door hoge mate van in- 
en doorstroom. Dit heeft invloed op de dynamiek in onze gemeenten. We zijn (mede 
daarom) op zoek naar een predikant die een herder kan zijn, geniet van contact met mensen 
en een pastoraal hart heeft voor jong en oud. 
 
Soort persoon 
We zoeken een nieuwe predikant die in de eerste plaats werkzaam zal zijn bij onze grootste 
vierplek, Wittevrouwen. Het is belangrijk dat de predikant ervaring heeft en bij minimaal één 
gemeente een termijn heeft gewerkt. Er is behoefte aan een persoon met een levend en 
doorleefd geloof die een brede groep mensen kan aanspreken in de gemeente.  
 
We zoeken iemand die compassie en liefde heeft voor mensen. Door de harde groei van 
Wittevrouwen en het vertrek van mensen naar Wilhelminapark is er een hernieuwde 
noodzaak tot ‘community building’ en het versterken van de onderlinge verbinding. 
Pastoraat, toerusting en verbinding vinden we daarom een belangrijk aandachtsgebied 
binnen het werkpakket van onze nieuwe predikant. Dit geldt specifiek voor Wittevrouwen, 
maar ook overkoepelend voor onze vierplekken zijn we op zoek naar iemand die visie heeft 
op pastoraat, het bestaande pastoraat - waaronder gebeds-, bevrijdings- en 
ouderenpastoraat- beleidsmatig en uitvoerend kan versterken, het pastorale team begeleidt 
en het voortouw wil nemen in het toerusten in discipelschap, zowel tijdens de dienst als 
daarbuiten. 
 
Overtuigd door het belang van gebed zoeken we een predikant die de gemeente hierin 
meeneemt, door de leiding van de Heilige Geest. In woord en daad ben je een dienend 
getuige van de liefde van God. Je hebt oog voor de gebrokenheid in de wereld, waardoor je 
de missionaire en diaconale roeping van de gemeente wilt bevorderen. 
 
Rol in de eredienst  
We zijn op zoek naar een predikant met een toegankelijke en aansprekelijke preekstijl, 
waarbij de verdieping wordt gezocht op inhoudelijke thema’s, moeilijke onderwerpen niet 
worden geschuwd en de gemeente wordt opgeroepen om Jezus te volgen. Ook de 
toepassing van het evangelie naar ieder individu mag centraal staan, waarbij gemeenteleden 
worden opgeroepen om het evangelie eigen te maken, stil te worden, te bezinnen en God te 
laten spreken tot het hart.    
 
Je durft levensvragen aan te snijden en hierin richting te geven. Hiertoe put je uit 
theologische kennis, de Bijbel, persoonlijk leven en gesprekken met de gemeente. 
Daarnaast wordt het gewaardeerd als er inzichten uit de actualiteit, filosofie en psychologie 
besproken worden. Je bent in staat om een goede balans te vinden tussen het geloof en de 
praktische toepassing daarvan en houdt daarbij rekening met de verschillende generaties, 
achtergronden en geloofservaringen. 
 
De liturgie wordt in samenspraak met gemeenteleden opgesteld, wat vraagt om het op 
natuurlijke wijze verbinden van de verschillende inbrengen tot één geheel.  
 



 
Rol in het team 
We zoeken een predikant met visie en karakter die samen met de kerkenraad en de 
gemeente vorm en inhoud geeft aan de visie en speerpunten van de Nieuwe Kerk. We zijn 
stevig ingebed in de protestantse traditie, met een duidelijk theologisch kader, waarbij we 
ook oog hebben voor actuele thema’s en levensvragen. Dat vraagt van de predikanten 
flexibiliteit, terwijl gezamenlijk vanuit de inhoud goede koers wordt gehouden.  
 
We zijn op zoek naar iemand die zich verbonden voelt met- en mee wil bouwen aan de 
missie en de specifieke wezenskenmerken van de Nieuwe Kerk. Als gemeente zijn we door 
de jaren heen al biddend tot de missie en wezenskenmerken gekomen en deze typeren het 
unieke karakter van de Nieuwe Kerk. We hebben van God veel zegen mogen ontvangen op 
deze manier van kerk-zijn en vragen van je om dit te doorleven en ons er verder in voor te 
gaan.  
 
Het is van belang dat je in het team van predikanten, kerkelijk werkers en pioniers past. 
Hierdoor kan een assessment onderdeel zijn van de procedure.  
 
Wezenskenmerken Nieuwe Kerk 
De missie van de Nieuwe Kerk luidt: de Nieuwe Kerk is een gemeente van Jezus Christus, 
waar mensen thuiskomen, God eren en in de kracht van de Heilige Geest dienen in Gods 
Koninkrijk. De wezenskenmerken: 

1. Tot eer van God. We verlangen naar groei in persoonlijk geloof en discipelschap, in 
eredienst, gebed en missie in vertrouwen op de kracht van Gods Geest.  

2. Jezus centraal. Jezus staat centraal in eigentijdse uitgesproken Bijbelse verkondiging 
en liturgie. 

3. In liefde ruimte voor verschil. Er is verscheidenheid, ruimte voor verschillen vanuit 
liefde en doorleefd geloof. 

4. Iedereen telt mee. Er is aandacht en toerusting voor ieder individu om zijn/haar plek 
in te nemen en mee te doen.  

5. Ten dienste van de stad en omgeving. We weten ons geroepen Gods koninkrijk te 
zoeken en te bouwen in de plaats waar wij wonen.  

 

 

 

 

 


