
 
 
 
Nieuwsbrief mei 2024 
 

Beste betrokkenen bij IKJU, 
 
Er gebeurt van alles bij IKJU, daarom vinden we het tijd voor een update.
Deze nieuwsbrief is bedoeld voor ouders, kerkenraden en andere betrokkenen die IKJU een 
warm hart toedragen.  
 
 
Afscheid van Rosanne en welkom aan Tim
Zoals de meesten van jullie via andere kanalen al gehoord zullen hebben, nemen we afscheid 
van onze jeugdwerker Rosanne Woudt. We hebben in Tim Wildeman een nieuwe 
jeugdwerker gevonden. Rosanne blikt met ons terug en 
 
Rosanne:
Aan sommige mooie dingen komt toch echt een eind... De afgelopen jaren heb ik enorm 
genoten van IKJU. Toch neem ik afscheid als jeugdwerker omdat mijn man Martin en ik gaan 
verhuizen naar Hattem. Ik heb genoten van het sam
tot het coördineren van het visietraject. Van het bespreken van alles wat er bij IKJU speelt, 
met de IKJU-Raadsleden, tot het vertellen over IKJU in verschillende kerken. Van het 
organiseren van het kamp tot het werke
genoten van de clubavonden met de kinderen en jongeren, van de gesprekken over wie God 
is voor hen, van de heerlijke verhalen over school, docenten, huiswerk, sport, muziek, 
vriendschappen, crushes of de juist 
elkaar. Van hun eerlijk- en openheid als ze iets 'echt dom' vinden of dingen niet begrijpen. 
Van hoe ze het gesprek kunnen switchen van het moeilijk vinden om te bidden naar het cijfer 
van hun laatste toets. Hoe ze dingen uitvinden en proberen. Hoe ze mij scherp houden door 
de vragen die ze stellen. Van het voorrecht dat ik ze mocht zien groeien, in leeftijd en 
zelfstandigheid. Dat je zo mag zien dat een persoonlijkheid meer en meer gevormd wordt en 
tot zijn of haar recht komt. Ik kan alleen maar dankbaar zijn dat ik de afgelopen jaren 
jeugdwerker mocht zijn op deze bijzondere plek, en zie en bid dat IKJU de komende jaren nog 
meer zal bloeien. Bedankt aan de ouders voor alle gekookte maaltijden, alle hulp, 
iedereen voor alle inzet, samenwerking, alle mooie momenten en al jullie gebed de afgelopen 
jaren!  
 
Met vreugdevolle groet, Rosanne Woudt
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Tim:  
Dag allemaal, mijn naam is Tim Wildeman en ik ben de nieuwe jeugdwerker van IKJU. Ik 
woon in Hazerswoude Rijndijk, een dorpje in Zuid Holland, super gelukkig met mijn vrouw. 
Naast het werk bij IKJU studeer ik aan de Theologische Universiteit hier in Utrecht. Daar doe 
ik de premaster om uiteindelijk de master tot predikant te gaan volgen. 
Ik heb erg veel zin om voor IKJU te werken. Wat mij aanspreekt is het feit dat de jongeren 
centraal staan en God op de eerste plaats staat. Ik heb een aantal van de vrijwilligers al 
mogen ontmoeten en het lijkt me een hele fijne werkplek.  
Wat erg leuk is, is dat ik gelijk met mijn neus in de boter val. Met een kamp, EO-Jongerendag 
en een aantal leuke avonden.  
Ik kijk er naar uit om het goede werk van Rosanne samen met jullie voort te zetten. Ik neem 
na het kamp het telefoonnummer en emailadres van Rosanne over. Dus dan kunnen jullie mij 
daar bereiken. 
 
Tot snel! 
Tim 
  
 

 
 
 

 



 

 

 
IKJU dienst 
 
Op zondag 2 juni nemen we afscheid 
van Rosanne en zal Tim worden 
ingezegend als IKJU jeugdwerker.  
 
Iedereen is van harte uitgenodigd om 
17:00 in de Singelkerk.  
 
Ds. Mark Bergsma (Singelkerk) en ds. 
Willem Jan de Hek (Jacobikerk) leiden 
deze dienst en er is een echte IKJU-
band! 
 
 

 
 
Onze vijf kernwoorden 
Het jeugdwerk van IKJU is samen te vatten in de volgende vijf V’s. We laten ze weer eens 
zien en hopen ook het komende seizoen weer vanuit deze mooie uitgangspunten met de 
kinderen en tieners aan de slag te gaan! 
 

 



 

 
Hulp gevraagd! 

Om IKJU draaiende te houden komend seizoen, kunnen we veel hulp gebruiken. Wil je een 
steentje bijdragen? Dan zou je ons concreet kunnen helpen met de volgende dingen, 
aanmelden voor hulp kan via info@ikj
telefoonnummer: 0639494357
 
 

 Op donderdagavond 20 juni sluiten we het seizoen af met alle IKJU vrijwilligers. We 
zoeken nog een gezellige locatie (het liefst een 
een borrel te geven. Wie vindt het leuk om ons hieraan te helpen? Drankjes en 
hapjes regelen wij.  
 

 Voor het nieuwe seizoen zoeken we weer ouders die willen 
vrijwilligers op vrijdagavond.

 
 Ook horen we het graag als je

Het is al fijn als we je één keer in het seizoen mogen indelen.
 

 Voor het nieuwe seizoen zoeken we nog veel 
Het gaat om de groepen Rock Solid (groep 7/8, vrijdaga
vrijdagavond), Young (klas 3/4, zondagavond). Heb jij hart voor kinderen/ tieners? Of 
ken jij mensen die misschien wel passen bij IKJU? Stuur dan een berichtje naar de 
jeugdwerker, we zien er naar uit!

 
 Voor de Kidsclub (groe

vinden het team van vrijwilligers te versterken. Er zijn drie enthousiaste tieners die 
deze club leiden, maar zij kunnen versterking gebruiken. De ervaring is, dat het in 
deze leeftijdsgroep heel fijn

 
 Tot slot, bij IKJU weten we 

tieners, vrijwilligers en jeugdwerker?
 

Hartelijke groet vanuit de IKJU
 
Joanne van Keulen (Jeruzalemkerk)
Lotte Brandes (Nieuwe Kerk)  
Dorienke Pleizier (Jacobikerk) 
Hanneke Visser (Singelkerk) 
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steentje bijdragen? Dan zou je ons concreet kunnen helpen met de volgende dingen, 

info@ikjku.nl of stuur een berichtje naar het IKJU
telefoonnummer: 0639494357 

Op donderdagavond 20 juni sluiten we het seizoen af met alle IKJU vrijwilligers. We 
zoeken nog een gezellige locatie (het liefst een ruime tuin van iemand in Utrecht) om 
een borrel te geven. Wie vindt het leuk om ons hieraan te helpen? Drankjes en 

Voor het nieuwe seizoen zoeken we weer ouders die willen koken 
vrijwilligers op vrijdagavond.  

Ook horen we het graag als je als ouder een avond wil meehelpen 
Het is al fijn als we je één keer in het seizoen mogen indelen. 

Voor het nieuwe seizoen zoeken we nog veel nieuwe vrijwilligers voor de IKJU
Het gaat om de groepen Rock Solid (groep 7/8, vrijdagavond), Solid Power (klas 1/2, 
vrijdagavond), Young (klas 3/4, zondagavond). Heb jij hart voor kinderen/ tieners? Of 
ken jij mensen die misschien wel passen bij IKJU? Stuur dan een berichtje naar de 
jeugdwerker, we zien er naar uit! 

(groep 5/6, vrijdagavond) zoeken we twee ouders die het leuk 
vinden het team van vrijwilligers te versterken. Er zijn drie enthousiaste tieners die 
deze club leiden, maar zij kunnen versterking gebruiken. De ervaring is, dat het in 
deze leeftijdsgroep heel fijn werkt als er ook ouders meedoen.  

Tot slot, bij IKJU weten we ons gedragen in gebed. Bid je mee voor de kinderen, 
tieners, vrijwilligers en jeugdwerker? 

Hartelijke groet vanuit de IKJU-raad, 

Joanne van Keulen (Jeruzalemkerk)  
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