
De NIeuwe Kerk als groeiende gemeente

De Nieuwe Kerk groeit. Dat geldt zowel voor de locatie Wittevrouwen als ook voor de locatie van

Wilhelminakerk. Dat is bijzonder, ook omdat onze gemeente tijden heeft gekend waarin deze groei bijna

ondenkbaar was. In die tijd is er – vanuit vertrouwen in God – veel gebeden voor de gemeente.

God heeft ons sindsdien ontzettend gezegend. We vinden het bijzonder dat zoveel mensen in onze

gemeente een plek vinden waar ze God kunnen ontmoeten. In dit A4 willen we toelichten over hoe we

de groei willen vormgeven.

Waarom willen we groei stimuleren?

We hebben er als kerk duidelijk voor gekozen om te vermenigvuldigen door te delen. We willen graag op

meer plekken kerk zijn en op meer plekken in de stad zichtbaar te zijn in de wijk en de stad te dienen.

Omdat we ervan overtuigd zijn dat groei geen doel is ansich maar een middel om het koninkrijk van God

te bouwen en de stad Utrecht te dienen.

We willen delen vanuit onze missie en wezenskenmerken

We groeien vanuit onze basis die is geformuleerd in onze missie en onze wezenskenmerken. Onze missie;

“De Nieuwe Kerk is een gemeente van Jezus Christus, waar mensen thuiskomen, God eren en in de kracht

van de Heilige Geest dienen in Gods Koninkrijk”

En onze wezenskenmerken;

1. Tot eer van God.We verlangen naar groei in persoonlijk geloof en discipelschap, in eredienst, gebed

en missie in vertrouwen op de kracht van Gods Geest.

2. Jezus centraal. Jezus staat centraal in eigentijdse uitgesproken Bijbelse verkondiging en liturgie.

3. In liefde ruimte voor verschil. Er is verscheidenheid, ruimte voor verschillen vanuit liefde en

doorleefd geloof.

4. Iedereen telt mee. Er is aandacht en toerusting voor ieder individu om zijn/haar plek in te nemen en

mee te doen.

5. Ten dienste van de stad en omgeving.We weten ons geroepen Gods koninkrijk te zoeken en te

bouwen in de plaats waar wij wonen.

Wat is belangrijk nu we een 3de plek verkennen

We willen onze vermenigvuldiging graag met elkaar als gemeente vormgeven. Daarvoor is al een eerste

avond geweest waarin belangrijke terugkoppeling is gekomen. Deze terugkoppeling is belangrijk voor de

vervolgstappen die we nemen;

1. Als belangrijkste laten we niet arrogant worden en denken dat we weten hoe het moet. We moeten

dit écht biddend doen en in afhankelijkheid van God.

2. Er moet aandacht zijn voor zegenbegeleiding en pijnbegeleiding.



3. Pijnbegeleiding: er is te weinig aandacht geweest voor de lastige elementen van de

splitsing. Belangrijk om ook te benoemen dat het ook lastig is en dat mensen dat mogen voelen. Gaan op

Gods weg geeft vreugde, maar doet ook pijn.

4. Moedig mensen aan om goed na te denken over hun plek, zodat zowel gaan als blijven een bewuste

keuze is.

5. Belangrijk om het afscheid ook goed te markeren, met bijvoorbeeld een uitzenddienst.

6. Er is veel gecommuniceerd, maar mensen hebben die informatie veelal gemist/niet opgeslagen. Hoe

zorgen we ervoor dat mensen goed meegenomen zijn?

7. Gemeenschapsvorming is op beide locaties belangrijk. Gevaar is dat de ‘bouwers’ weggaan. Daarom

duidelijk maken dat zowel op de nieuwe locatie als in WV opnieuw een gemeenschap moet worden

gebouwd en ook direct bouwers zoeken voor zowel WV als de nieuwe locatie.

8. Aandacht voor verschillende generaties, specifiek ook voor kinderen en tieners. In communicatie maar

ook om een goede mix in generaties op alle locaties te hebben.

9. Om goed te starten op een nieuwe locatie heb je een groep mensen nodig met een verleden met

elkaar en goede verbindingen, zodat er een stevige basis is.


