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Inleiding

“De Nieuwe Kerk is een gemeente van Jezus Christus, waar mensen thuiskomen, God eren en in de kracht van de Heilige
Geest dienen in Gods Koninkrijk.”

Deze missie verwoordt ons verlangen om mensen een thuis te bieden bij Jezus Christus en zijn gemeente. We zijn dan
ook dankbaar dat zoveel mensen de weg naar de Nieuwe Kerk weten te vinden. Bijzonder ook dat er zeer regelmatig
mensen aankloppen die niet gelovig opgegroeid zijn, of na een lange tijd op latere leeftijd (opnieuw) tot geloof gekomen
zijn.

Vanuit deze groep nieuwe gemeenteleden komt geregeld de vraag of er in de Nieuwe Kerk de mogelijkheid is om zich
volwassen te laten dopen, ook al is men als kind al gedoopt.

Als Nieuwe Kerk zijn we natuurlijk blij als mensen de weg (terug) vinden naar God en naar de kerk.

Ook het verlangen om dat zichtbaar te maken in de doop waarderen we. Tegelijk is de doop een eenmalige handeling.
Nergens in de Bijbel lezen we over meerdere dopen. Eén keer is genoeg om zichtbaar te maken dat je bij Jezus Christus
en zijn gemeente hoort en leeft vanuit zijn dood en opstanding.

Toch blijkt incidenteel dat mensen alsnog blijven verlangen naar een ritueel wat hen heel fysiek bepaalt bij het achterlaten
van het oude leven en het opstaan in een nieuw leven wat ze in het geloof hebben ontvangen.

Wij begrijpen dat een vorm van doopbevestiging in deze behoefte kan voorzien en deze mensen kan helpen zich thuis te
voelen bij ons als Nieuwe Kerk. Wij denken dat dat past bij twee van onze wezenskenmerken, namelijk ‘in liefde ruimte
voor verschil’ en ‘iedereen telt mee’. Vanuit de navolging van Jezus Christus zoeken we naar manieren om elkaar te dienen
en vast te houden, zonder dat verschil leidt tot verdeeldheid.

Wij hebben hier als kerkenraad over gesproken en er is ook een gemeenteavond aan gewijd. Vanuit die input hebben we
vanuit een pastorale intentie besloten om ruimte te bieden aan een doopbevestiging voor mensen die op latere leeftijd
(opnieuw) tot geloof gekomen zijn. Dit beleid is voor twee jaar vastgesteld. Na twee jaar zullen we het evalueren.

In deze notitie leggen we uit hoe we tot deze keuze gekomen zijn en hoe dat praktisch vorm kan krijgen.

Eerst beschrijven we enkele kerngedachten over de betekenis van de doop, vervolgens beschrijven we hoe we in de
Nieuwe Kerk ruimte bieden voor kinderdoop en opdragen, voor belijdenis en volwassendoop en dan volgt het voorstel
‘doopbevestiging in de Nieuwe Kerk’.

In de bijlage nog een aantal vragen & antwoorden nav reacties op een eerdere notitie.

De betekenis van de doop

De doop laat zien dat we deelhebben in Gods redding door Jezus Christus. Dat we mogen delen in het mysterie van de
dood en opstanding van Jezus, van zijn liefde en trouw.

Jezus Christus heeft de doop ingesteld. Daarom is het een sacrament, een heilige handeling wat verwijst naar een diepere
werkelijkheid. Hij gaf zijn leerlingen de opdracht:

“Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de
heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen:
Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.”” (Mat. 28: 19-20)

Door de doop wordt je onderdeel van de gemeente van Jezus Christus, de kerk. Samen met alle gelovigen vorm je één
lichaam, waarvan Jezus het Hoofd is. De doop is daarmee een inwijdingsritueel.

Tegelijk betekent de doop nog veel meer dan dat. Het is als een diamant, je kunt er op vele manieren naar kijken en
verrassende inzichten door ontvangen.

Zo is de doop ook een teken van afwassing van zonden. Al je schuld, zonden, teleurstellingen, je kunt het achterlaten in
het water om als nieuw op te staan. Daarin wordt ook iets van de beweging zichtbaar van de oude naar de nieuwe mens,
zoals Paulus daarover spreekt. Of van het je afkeren van het kwaad, de duivel en het je toekeren naar Jezus Christus en
zijn koninkrijk.

Kinderdoop en opdragen in de Nieuwe Kerk

In de Nieuwe Kerk is het al jaren mogelijk om als ouders te kiezen voor de kinderdoop of voor de kinderzegen. Ouders die
kiezen voor de doop doen dat meestal omdat zij daarin Gods keuze die door de generaties heen werkt het beste tot zijn
recht zien komen. Nog voor het kind geloven kan, is God Degene die als een Vader wil zorgen. Het gedoopte kind hoort
daarom al helemaal bij de gemeente van Christus. Ouders die kiezen voor de kinderzegen leggen meer nadruk op het



belang van persoonlijk geloof voordat je gedoopt kunt worden. Zij willen hun kinderen de ruimte geven om toe te groeien
naar hun eigen keuze om op volwassen leeftijd gedoopt te worden.

Beide visies kunnen vanuit de Bijbel beargumenteerd worden en als Nieuwe Kerk kiezen we ervoor beide visies te laten
staan en ouders zelf te laten kiezen.

Belijdenis en doop in de Nieuwe Kerk

Als mensen als kind gedoopt zijn kunnen zij op volwassen leeftijd belijdenis van het geloof doen. Het is een mooi ritueel,
waarin de gelovige kan getuigen van Gods werk in zijn/haar leven en de doop die hij/zij als kind heeft ondergaan nu
volwassen te ‘beamen’. Na het ja-woord knielt het belijdende lid, ontvangt de zegen en staat dan op in het nieuwe leven
— een ritueel wat direct ‘linkt’ aan de doop.

Als mensen niet gedoopt zijn als kind dan volgt op de belijdenis van het geloof de doop. In de Nieuwe Kerk vindt dat
normaal gesproken plaats door onderdompeling.

Doopbevestiging in de Nieuwe Kerk

Omdat de doop principieel eenmalig is vinden we het belangrijk dat gemeenteleden die als kind gedoopt zijn en verlangen
naar een (volwassen) doop vooral de waarde van hun (kinder)doop gaan inzien. Dat gebeurt dan ook altijd in de het
doop/belijdenistraject.

Het kan echter zo zijn dat het verlangen naar ‘het onderwater gaan’ blijft of zelfs sterker wordt.

In die specifieke situatie —voor mensen die op latere leeftijd (opnieuw) tot geloof gekomen zijn - willen we ruimte maken
voor een bevestiging van de doop d.m.v. onderdompeling.

Na de belijdenis van het geloof nodigen we deze persoon uit in het doopbad. Daar klinkt dan iets als “Eenmaal ben jij
(volledige naar wordt genoemd) gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Deze woorden hebben
met kracht in jouw leven geklonken. En al wat de Heer jou toen al in de doop beloofd heeft bevestigen we vandaag aan
jou. Zijn belofte staat: Door Jezus heeft je oude leven geen zeggingskracht meer. Je bent met Hem ondergegaan in de
dood en opgestaan in een nieuw leven en hebt een nieuwe identiteit ontvangen. (De waterhandeling wordt nu uitgevoerd,
kopje onder.) In Jezus’ naam!

Met de bevestiging van de doop is er enerzijds de erkenning dat deze mens al gedoopt is. Het gaat dus niet om een
herhaling van de doop en dus ook zeker niet om een afkeuring of onderwaardering van de (kinder)doop. Anderzijds is er
de erkenning dat Gods genade tastbaar en zichtbaar beleefd kan worden. Een vernieuwend en bemoedigend moment:
‘God is en blijft dezelfde! Zijn genade omringt mijn leven. Ik mag weten dat mijn zonden zijn afgewassen. Ik wil mijn leven
aan Hem toewijden. Alle eer aan God!” Een bewust beleven van wat God je beloofd heeft. En daarin staan we om elkaar
heen!

Dat degene die de doopbevestiging ondergaat deze handeling als de echte doop kan ervaren roept een zekere dubbelheid
op. Deze dubbelheid laten we maar gewoon staan. We verwachten dat het belijdende lid in elk geval zal accepteren dat
het voor de Nieuwe Kerk een bevestiging is en wel om de eenvoudige reden dat de kerk anders zou instemmen met het
oordeel dat de eerdere (kinder)doop niet een echte doop was.

Zoals aangegeven is de doopbevestiging gegroeid vanuit een pastorale houding om mensen die op latere leeftijd
(opnieuw) tot geloof gekomen zijn tegemoet te komen in hun verlangen naar een fysieke ervaring van ondergaan en
opstaan uit het water. Er zal altijd een gesprek vooraf zijn met één van onze predikanten om door te spreken over het
verlangen. Vervolgens gaan we ervan uit dat diegene meedoet aan het belijdenis/doop traject wat we aanbieden aan
mensen die belijdenis willen doen / zich willen laten dopen.

Bij de totstandkoming van deze notitie is dankbaar gebruik gemaakt van de ‘notitie doopvernieuwing’ van Crosspoint Getsewoud (Taco
Koster, 2016), de notitie ‘Doop, doopgedachtenis en doopvernieuwing (PKN Generale synode, September 2008 KTO 08.02) en de notitie
‘Over dopen in de Protestantse Kerk, Handreiking voor het gesprek met gemeenteleden die een “tweede doop” begeren of al hebben
ondergaan’ (PKN 2012) en de notitie ‘About baptism’ (ICF Rotterdam-Noord, 2021)



BIJLAGE: Vragen & antwoorden

1. Vanwaar de term ‘doopbevestiging’?

Het is zoeken naar een woord wat de lading dekt. Dit woord legt vooral de link naar de (kinder)doop waaruit de gedoopte
leven mag en geeft tegelijk woorden aan de ervaring van mensen die behoefte hebben aan het bevestigen en/of
vernieuwen daarvan. Het geloof (en daarmee ook de waarde van de doop) is een periode op de achtergrond geraakt,
maar is weer tot leven gekomen. Dit is altijd wonderlijk en waard om te vieren. Bevestiging duidt dan op een hernieuwde
waardering van de doop vanuit het (opnieuw) ontdekte geloof.

NB. eerder gebruikten we de term ‘doopvernieuwing’, maar dat riep bij veel mensen teveel de gedachte op dat de
(kinder)doop op zichzelf niet voldoende is en vernieuwd zou moeten worden.

2. Waarom niet de term ‘doopgedachtenis of doopherinnering?

Omdat iedere doopdienst an sich een doopgedachtenis/herinnering is voor alle mensen die gedoopt zijn en een
doopdienst meemaken. Een doopgedachtenis/herinnering kan eventueel ook explicieter gemaakt worden in een ritueel.
Bijvoorbeeld zoals in veel kerken tijdens de paasnacht er een moment van doopgedachtenis is, waarin gemeenteleden
naar voren kunnen komen en bij het doopvont een zegen kunnen ontvangen, eventueel het doopwater kunnen aanraken
etc. Deze notitie gaat niet over een dergelijk collectief moment, al is het goed mogelijk dat we ook als Nieuwe Kerk een
ritueel bedenken rondom deze collectieve vorm van ‘doopgedachtenis/herinnering’.

NB. In een belijdenisdienst beamen de belijdende leden ook altijd hun doop. Ook dit is een vorm van doopgedachtenis,
wanneer zij rondom het doopvont ja zeggen op de doop die zij als kind hebben ontvangen.

3. Vanwaar de keuze om het ritueel — ondergaan in het water — (los van de woorden die worden gesproken) zo goed
als identiek te laten zijn als een doop?

Dat heeft vooral te maken met de krachtige symboliek van ondergaan in het watergraf en opstaan in het nieuwe leven.
Het is precies de ervaring die mensen die op latere leeftijd tot (hernieuwd) geloof gekomen zijn meemaken. Het oude
achter je laten, met al je zonden en teleurstellingen en dat markeren met deze ‘afwassing’, is exact wat de doop betekent
en door dit ritueel ‘bevestigd’ wordt. We realiseren ons dat dit verwarrend kan zijn, maar kiezen ervoor deze verwarring
te laten bestaan ter wille van degene die verlangt naar een doopbevestiging.
Tegelijk doen woorden er juist heel veel toe. Door de woorden wordt het ook een ander ritueel, met een andere betekenis.

4. Wat is de reden om de doopbevestiging alleen mogelijk te maken voor mensen die op latere leeftijd (opnieuw)
tot geloof gekomen en dat het gekoppeld is aan de geloofsbelijdenis?

Dit heeft inderdaad iets pragmatisch in zich. De vraag komt meestal op vanuit mensen die alpha hebben gedaan en dus
op latere leeftijd (opnieuw) tot geloof gekomen zijn. Soms dus als kind gedoopt, maar helemaal niet gelovig opgevoed.
Deze mensen willen we vooral ter wille zijn in hun zoektocht naar een thuisplek.
Belijdenis is het publieke en unieke moment waarin je je doop beaamt. Het is dan logisch om een doopbevestiging (zoals
we dat bepleiten door onderdompeling) juist op dat moment van belijdenis te laten gebeuren.
Tegelijk doen we als gemeente op meerdere momenten collectief belijdenis van ons geloof — dit kan dan eventueel ook
gepaard gaan met momenten van doopgedachtenis/herinnering. (zie boven)

5. Hoe voorkomen we dat deze vorm van doopbevestiging niet toch gaandeweg als norm gezien gaat worden en de
huidige praktijk van geloofsbelijdenis, met een moment van knielen en zegen als minder echt en minder krachtig
wordt gezien?

De doopbevestiging wordt niet een soort standaard aanbod voor iedereen die belijdenis gaat doen. Het is een
uitzondering vanuit een pastorale houding, waarin we met goede redenen individuele gemeenteleden tegemoet komen.
In het onderwijstraject richting doop/belijdenis nemen we veel tijd om de betekenis van de (kinder)doop te waarderen.



